
JOHANNES DE DOPER 

Op woensdagavond 4 maart willen we ons laten inspireren door de figuur van Johannes De Doper. In 
het Nieuw Testament wordt hij genoemd in de vier evangeliën en in de Handelingen van de 
Apostelen. Luc Devisscher brengt op enthousiaste en creatieve wijze een bloemlezing uit de bijbelse 
teksten die over Joannes geschreven zijn. Johannes, de neef en de voorloper van Christus, die hem 
doopte in de Jordaan, en hem een grote en bijzondere toekomst beloofde. 

Welk beeld over de wegbereider van de Messias levert de lectuur van deze teksten op? Wat heeft 
deze inspirerende figuur ons vandaag nog te zeggen.  

De Rupelkerk nodigt ieder van u graag uit naar deze interessante avond. We gaan daarvoor naar een 
bijzondere locatie: de kapel van den Berkenboom, binnen het Parochiecentrum van Boom, aan de 
Hoogstraat. Aanvang 20 uur. 

Aansluitend is er ruimte om bij een glas van gedachten te wisselen en na te genieten. Breng indien 
mogelijk een bijbel mee.    

  


